






Wat mag je niet doen tijden Jom Kipoer volgens de Bijbel.
1.
2.
3.

Wat mag ook niet volgens de Joodse traditie

1.
2.
3.
4.
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Kittel



Kttel



Neem bij het ochtendgloren of vroeg in de ochtend voor Jom Kipoer een levende kip, vis of 
geld die dan aan een goed doel wordt gegeven en reciteer de volgende drie keer. Reciteer 
de eerste alinea, doe dan de kip drie keer over je hoofd en reciteer vervolgens de alinea 
opnieuw, enz.

Mensenkinderen die zitten in de duisternis en de schaduw van de dood, gebonden in 
ellende en ketens van ijzer ‐ Hij zal hen uit de duisternis en de schaduw van de dood 
brengen en hun banden verbreken. Dwaze zondaars, gekweld vanwege hun zondige wegen 
en hun wangedrag; hun ziel verafschuwt alle voedsel en zij bereiken de poorten van de 
dood ‐ zij roepen de Heer aan in hun benauwdheid; Hij redt hen van hun ellende. Hij zendt 
Zijn woord uit en geneest hen; Hij bevrijdt hen van hun graven. Laat hen de Heer danken 
voor zijn vriendelijkheid en Zijn wonderen aan de mensenkinderen [verkondigen]. Als er 
voor een man [zelfs] één bemiddelende engel uit duizend [beschuldigers] is om over zijn 
oprechtheid te spreken in zijn naam, dan zal Hij genadig voor hem zijn en zeggen: Verlos 
hem van het afdalen naar het graf; Ik heb boete gevonden [voor hem].

Wanneer je de eerste twaalf woorden hieronder reciteert, doe je de kip, vis of het geld 
drie keer over je hoofd.

Dit is mijn ruil, dit is mijn vervanging, dit is mijn boete. Deze kip zal doodgaan en ik krijg 
dan een goed en lang leven en vrede.



Tijd vanaf 1.24.00 tm 1.26.00



Op de avond van Jom Kipoer is het Kol Nidrei (Alle Geloften) waarop het Kol Nidrei‐
gebed wordt uitgesproken. In het gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde 
daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien 
van de Schepper. 
Het Aramese Kol Nidrei betekent letterlijk 'alle eden': men bezint zich ook over alle 
eden en beloftes waaraan men tekortgeschoten is, en spreekt de wens uit in het 
gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. 
Dit betreft nooit geloften die tussen mensen gedaan zijn, zoals zaken die 
contractueel zijn vastgelegd, enkel zaken tussen de mens en de Schepper. 
Het besef en bekennen van het eigen falen staat tijdens Jom Kipoer centraal.







Tempeldienst op Jom Kipoer



Leviticus 161De HEERE sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, 
toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren.
2De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te 
allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het 
verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk 
op het verzoendeksel.
3Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het 
jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer.
4Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over 
zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband 
om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn 
lichaam met het water gewassen heeft.
5Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als 
zondoffer en één ram als brandoffer.



6Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, 
en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen.
7Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE 
plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting.
8Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE 
en één lot voor de weggaande bok.
9Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en 
hem als zondoffer bereiden.
10Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend 
voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te 
doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen.

t/m vers 28 gaat over de invulling van de tempeldienst met Jom Kipoer















12Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEERE een 
vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol fijngestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen.
13Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de HEERE, zodat de wolk van het reukwerk het 
verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, bedekt en hij niet zal sterven.









Leviticus 16:18Daarna moet hij naar buiten 
gaan, naar het altaar, dat voor het 
aangezicht van de HEERE is, en er 
verzoening over doen. 

Hij moet dan een deel van het bloed van de 
jonge stier en een deel van het bloed van de 
bok nemen en het rondom op de hoorns van 
het altaar strijken. 







En toen keken Michael, Uriël, Rafaël en Gabriël kekem neer uit de hemel en zagen 
al het bloedvergieten op de aarde door de extreme wetteloosheid. ze zeiden tegen 
elkaar, de aarde is verwoest en de stem van alle doden roept naar de hemelpoort. 
de zielen van mensen roepen tot de heilige van de hemel, zeggende: breng onze 
zaak voor de Allerhoogste
En zij zeiden tot de Heer der eeuwen: 'Heer der heren, God der goden, Koning der 
koningen En God der eeuwen, de troon van Uw heerlijkheid staat tot alle 
geslachten der eeuwen, en Uw naam is heilig en glorieus en gezegend tot in alle 
eeuwen! 5. Gij hebt alle dingen gemaakt, en U heeft macht over alle dingen;  en U 
ziet alle dingen, en niets kan zich voor U verbergen.’ 



ziet U wat azazel heeft gedaan, niets is voor U verborgen.  Hij onderricht 
ongerechtigheid op aarde en onthuld de eeuwige geheimen die verborgen in de 
hemel zijn.

En Semjâzâ, aan wie U de autoriteit hebt gegeven om te regeren over zijn 
medewerkers. 8. En zij zijn naar de dochters der mannen op aarde gegaan en 
hebben met de vrouwen geslapen en zich verontreinigd en hun allerlei zonden 
geopenbaard. 9. En de vrouwen hebben reuzen gedragen, en de hele aarde is 
daardoor vervuld van bloed en ongerechtigheid. 





Wat betekent Jom Kipoer voor ons:

Leviticus 23: 26‐32
26De HEERE sprak tot Mozes: 27Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is 
de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan 
verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. 28Op diezelfde dag mag u 
geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de 
HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. 29Voorzeker, iedere persoon die zich op 
diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 
30En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het 
midden van zijn volk ombrengen. 31U mag geen enkel werk doen. Het is een 
eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. 32Het moet 
voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 
's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de 
avond tot aan de volgende avond. 



Wat betekent Jom Kipoer voor ons:

Hebr. 9:
11Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige 
heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die 
niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
12Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en 
voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 
verlossing teweeggebracht.
13Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de 
verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,
14hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de 
levende God te dienen!



in Kolossenzen 2:17 staat over de Feesten 
17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.  
NBV

MAAR:
17Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van 
Christus.

Met andere woorden:  Dingen die nog NIET vervuld zijn. 



2 Petrus 3: 7
" 7Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een 
schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en 
van het verderf van de goddeloze mensen..“

2 Thess. 1:8
" 8wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en 
over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.." (2 
Th 1: 8) "... 

1 Cor. 3: 13‐15
13ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat 
die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 
loon ontvangen. 15Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter 
zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.



Hebr. 9:28
28zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te 
dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem 
verwachten tot zaligheid. 



2 Petrus 3: 11‐15
" 11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht;
12u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag 
waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen 
brandend zullen wegsmelten.
13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en 
smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde 
broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,



Psalm 139: 
23Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 
24Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.  

1 Petrus 4: 17‐18
" 17Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het 
eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God 
ongehoorzaam zijn? 18En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de 
goddeloze en de zondaar verschijnen? 



Openbaring 19
1En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: 
Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze 
God.
2Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer 
geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en 
omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.
3En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle 
eeuwigheid.
4En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden 
God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
5En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, 
en die Hem vrezen, kleinen en groten!



Openbaring 19
6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van 
vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, 
de almachtige God, is Koning geworden.
7Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de 
bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want 
dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
9En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van 
de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van 
God.










